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Aleph en Tav, Alpa en Omgega. 

Sinds kort staan er 2 boekensteunen op de kansel, op het achterste plankje tegen het schot. Hier 

liggen veel boeken op elkaar gestapeld, die tijdens de dienst door de voorganger gebruikt kunnen 

worden. Doordat we ook gaan zingen uit de bundels Weerklank en de Nieuwe Psalmberijming 

(afgekort DNP, staat voor De Nieuwe Psalmberijming) werd de stapel wel erg groot. In overleg met 

ds. Sonneveld is er besloten om 2 boekensteunen te laten maken om de Bijbel, liederen bundels en 

andere boekjes overzichtelijk naast elkaar te zetten. 

De boekensteunen zelf hebben we een naam gegeven, namelijk Aleph en Tav. Dat is een verwijzing 

naar twee bijbel verzen, namelijk Jesaja 44 vers 6 en Openbaring 22 vers 13. 

Hier staat geschreven; 

“Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, 

en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.”  

en 

“Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.” 

Hier maakt God zich bekend als het Begin en het Eind, de Eerste en de Laatste. Jezus zegt aan het 

begin van de Openbaring en aan het slot dat Hij de Alpha en de Omega is, de oorsprong en het 

einddoel van alles. Deze uitspraak moet gezien worden als een waarmerk van de echtheid van de 

profetie en de visioenen die Hij aan Johannes gegeven heeft. Als het woord van God is Hij het begin 

en het einddoel van de nieuwe, herstelde schepping. 

De alfa en de omega zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. 

In het Hebreeuwse alfabet zijn dat de letters aleph en tav. 

Vanuit de hierboven genoemde bijbel teksten zijn we gekomen tot de namen Aleph en Tav. 

Daar is wel een aparte schrijfwijze voor en ziet er anders uit dan onze alfabet. 

De aleph word geschreven als  

De tav word geschreven als  

Deze letters zijn daarom, naast de volledige naam, ook afgebeeld op de 2 boekensteunen. 

Aleph en Tav, het begin en het eind. 

Symbolisch staat de Aleph en Tav dus tussen de Bijbel, Gods woord en de liederen bundels waaruit 

we Gods eer zingen. 

Zoals we hierboven lezen maakt God zich dus bekend met de hierboven genoemde namen, maar we 

weten dat God ook met vele andere namen ons bekend is. Dat kunnen we lezen in de Bijbel.  

Dat is toch bijzonder dat God d.m.v. meerdere namen bekend is. Deze namen worden gegeven of 

aan Hem toegeschreven. Blijkbaar is één naam niet voldoende om te kunnen beschrijven wie 

God/Jezus Christus is. Ik wil hieronder toch een aantal noemen, die misschien niet zo bekend zijn, 

maar wel in de Bijbel staan. De naam staat erbij, met de Bijbeltekst waarin hij wordt genoemd. 

De Amen, uit Openbaring 3: 14 

“En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en 

waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods” 

De Apostel van ons geloof, uit Hebreeën 3:1 

“Daarom, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op 

Jezus, de Apostel en Hogepriester van het geloof dat wij belijden” 

Bemiddelaar van een nieuw verbond, uit Hebreeën 9:15 

“En daarom is Hij de Middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te 
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bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige 

erfenis ontvangen zouden”. 

De Deur, uit Johannes 10:9 

“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en 

uitgaan, en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben 

gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder 

stelt zijn leven voor de schapen”. 

Hoorn van Heil, uit Lukas 1:69 

“Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing 

voor tot stand gebracht. En Hij heeft een Hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van 

David, Zijn knecht”, 

Laatste Adam, uit 1 Korintiërs 15:45 

“Adam is de eerste mens. Hij was dus ook de eerste die stierf, en zoals Adam stierf zullen wij allen 

sterven. Jezus is de tweede mens, de nieuwe Adam.” 

Onze echtgenoot, uit 2 Korintiërs 11:2 

“Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man 

om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.” 

U zult er vast nog wel meer kennen. 
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